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NIEUWSBRIEF |"APRIE 2008

Wij zijn. Martijn _en Anneke van “denfBoogaaitzSnoep:

Samen met! onzelzoon Thomas (2) en dochte@Marije (0)
hopen wij iniseptembe®2008 voor een/periodelvanizeven
jaar te wondenilitgezonden 'naar ' (Malawi, eenflland in
zuidelijk Afrika:

We gaani daaiiheentemdat we ons bewogen voelen met
onze medemensenidaar:ijdens ons verblijf in Malawi in
2004 raakte onsidefneod die we er tegenkwamen. De
gevolgen van AlDSEen” armoede kregen voor ons een
gezicht en eennaam:VVe voelen ons geroepen om onze
gaven en talentenl in_telzetten om juist deze mensen te
dienen¥Zo willenfiwe;, samen met de kerk in Malawi, iets
vanaGodsibevrijdende liefde laten zien in woord en daad:
Anneke, zalpals tropenarts gaan werken in het Ekwendeni
RHospitalliin het noorden van Malawi. Dit ziekenhuisf\valt
ondendddey verantwoordelijkheid van de Presbyteriaanse
[Keilgvan/Malawi. Deze kerk heeft een belangrijke rolfinfde
Zohghvoor ;armen en zieken. Martijn zal als adviseUavools
dezellerk/gaan werken.

www.bewogenmetmalawi.n)

Op dewebsite bewogenmetmalawi.nl kunt u achtergrondinfofmatie vinden
over het'werkivan Martijn en Anneke in Malawi. Op deze website houden
Martijn en Anneke ook een weblog bij.

Adres in Engeland (o 27 juni 2008)
All Nations Christian College

c/o Martijn & Anneke van den Boogaart

Easneye,Ware

Hertfordshire SG12 8LX, Engeland

Naar Engeland

Per | april zijn we officieel in dienst ge-
komen van de GZB. Al eerder vulden onze
dagen zich met de praktische voor-
bereidingen voor ons vertrek: regelen van
paspoorten en andere documenten, legali-
satie van onze diploma’s, beslissingen over de verhuizing,
kopen van spullen die we mee willen nemen, etc.

Op 17 april hopen we naar Engeland te gaan voor een
tienweekse cursus aan All Nations Christian College.
Deze bijbelschool is gespecialiseerd in het toerusten van
mensen voor zendingswerk in andere culturen.Ve hebben
er zin in om samen met mensen uit de hele wereld meer
te leren over de bijbel, over God en onszelf, maar ook
over hoe je je in andere culturen opstelt. We hopen dat
Thomas het op de créche naar zijn zin zal hebben en dat
het ons lukt om Marije mee te nemen naar de lessen.

Ondertussen genieten we ook erg van het leren kennen
van de taal, cultuur en geschiedenis van Malawi.We hebben
nu — in maart en april — twee keer per week een ochtend
taalles in Leiden. We willen heel graag de taal —
ChiTumbuka — leren spreken. Cruciaal voor ons werk is
dat we mensen begrijpen en dat zij ons begrijpen. Dat kan
alleen als je de taal spreekt.

We hebben afgelopen weken
ook verschillende mensen ge-
sproken die in Malawi hebben
gewerkt. Inspirerende ge-
sprekken waren dat. Maar
anderzijds ook wel confron-
terend: we hoorden ook van
tegenslagen en tegenwerking.
We realiseren ons hierdoor
des te meer dat ons leven in
Malawi niet altijd makkelijk zal
zijn. En dat we naast het
meeleven van mensen om ons
heen ook veel gebed nodig
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zullen hebben.

Verhalen vertellen

We vinden het een belangrijk deel van ons
werk om mensen hier in Nederland te
informeren over wat er speelt in Malawi,
hoe mensen daar leven, wat daar voor werk
@ gedaan wordt door de kerk en het
ziekenhuis. We merken dat het goed is om mensen daar
persoonlijke verhalen bij te vertellen om algemene
wereldproblemen een naam en een gezicht te geven.

Ruim twintig presentaties hebben we tot nu toe in de
afgelopen maanden gegeven. Voor heel verschillende
groepen mensen: gemeenteleden, jongeren, middelbare
scholieren, familie, vrienden en collega’s. Het is heel
bijzonder om te merken hoe mensen met ons meeleven,
en hoe geinteresseerd en betrokken hun reacties zijn.

Wat mooi om dan te horen hoe er heel spontaan wordt
meegeleefd. Rutger, een negenjarig achterneefje uit
Kampen, vroeg toen hij hoorde dat wij naar Malawi gingen
“kan er voor Martijn en Anneke gebeden worden op
school en in de kerk?”. En zo is er met Pasen in de kerken
in Kampen vanaf veel kansels gebeden voor ons en voor
Malawi. Het ontroerde ons toen we het hoorden. Rutger:
bedankt! Dit soort reacties maakt het heel dankbaar werk.




Third culture kids

2008 begon voor ons mooi en tegelijkertijd
intensief. Onze dochter Marije werd op 22
januari geboren, zes weken voor de
verwachte datum. De eerste dagen in het
ziekenhuis waren spannend voor ons: Marije
had extra zuurstof nodig en lag uiteindelijk
aan net zoveel slangen en apparaten als
Thomas destijds. Gelukkig knapte ze heel
snel op. Binnen twee weken mochten we
haar mee naar huis nemen. Een wonder. Haar
doop in maart vonden we ook een
bemoedigend teken van Gods trouwe zorg.

Thomas vindt “Rije” erg leuk en is heel zorgzaam voor
haar. Hij heeft de overgang naar oudste broer heel
harmonieus gemaakt, vinden we.Tegelijkertijd merken we
ook dat hij bij veranderingen naar een nieuwe omgeving
altijd wel wat tijd nodig heeft om te wennen.

Ervoor zorgen dat Thomas en Marije zich te midden van
alle veranderingen veilig en geborgen weten in ons gezin,
is iets waarover we regelmatig met elkaar spreken.Vanuit
cursussen weten we inmiddels dat zij ‘third culture kids’
zullen worden: kinderen die in een mengsel van twee
culturen opgroeien.We leerden dat het belangrijk is om
daar al vanaf het begin rekening mee te houden.

Van de TFC’s; dankbaarheid

In de afgelopen maanden zijn er heel veel positieve
reacties gekomen op onze oproep om mee te geven voor
de uitzending van Martijn en Anneke. Zowel vanuit de
kerkelijke gemeenten als vanuit de familie- en
vriendenkring zijn — soms zeer royale — bijdragen gedaan
of toegezegd. Heel hartelijk dank daarvoor.

We voelen ons gezegend, want op basis van de toe-
zeggingen en de verwachte uitkomsten van nog lopende
acties (waaronder collectes) is de financiering van de
uitzending van Martijn en Anneke voor 2008 vrijwel rond.

Wanneer alle toezeggingen worden omgezet in giften — en
daar gaan we vanuit... — kunnen we vol vertrouwen de
komende jaren tegemoet zien. Op basis van deze
toezeggingen heeft de GZB Martijn en Anneke ook
formeel kunnen benoemen.We zien hierin de zegenende
hand van onze goede God.

Tijdpad tot eind 2008

Vertrek naar
All Nations - )
Bible College: ,_.: m Taalstudie — Leiden
17 april 2008

Achterban opbouwen

Bijbelschool — Engeland

28 september 2008
Uitzenddienst Taalstudie — Leiden
10.00 Nieuwe Kerk,

Delft ...

Cultuurstudie — Utrecht

Taalstudie & uitzending

B
—V V¥

Afscheidsdienst
17.00 Dorpskerlk, nov
Oud-Beijerland

Settlen & inwerken

Danken en bidden

Wilt u met ons meedanken:

« voor de geboorte en gezondheid van Marije

« voor de reacties op de presentaties waaruit we
merken dat veel mensen gaan meeleven, meebidden
en meegeven

« voor de vele giften en toezeggingen waardoor de
financiering voor 2008 bijna rond is

Wilt u met ons meebidden:

« dat we zicht houden op onze roeping te midden van
alles wat op ons afkomt in deze tijd

« dat Thomas en Marije de overgang naar Engeland
goed aankunnen

« voor de mensen en de kerk in Malawi

Deze nieuwsbrief blijven ontvangen?

Wij stellen uw meeleven, meebidden en meegeven zeer op prijs.WWanneer

u daarvoor deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, mail, bel of schrijf dan
met één van de thuisfrontcommissies.

- Thuisfrontcommissies
E( | GZB Martijn en Anneke van den Boogaart worden
( ‘/ uitgezonden namens de hervormde gemeenten van

} Delft (wijkgemeente Mattheiis) en Oud- Beijerland.

Hun uitzending vindt plaats via de GZB. De GZB is één van de

zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In hun

voorbereidingen worden Martijn en Anneke geholpen door een thuisfront-
commissie in Delft en Oud-Beijerland.

Hartelijk dank voor uw meeleven, meebidden of meegeven. Giften voor het
werk van Martijn en Anneke blijven welkom op rekeningnummer 1468.25128
ten name van de Hervormde Diaconie te Delft of rekeningnummer 1381.59394
ten name van de Hervormde Zendingscommissie te Oud-Beijerland in beide
gevallen onder vermelding van “Fam.Van den Boogaart — Malawi”

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij onderstaande
adressen:

TFC Delft

Koen van den Boogaart,Arjan & Joélle Gooijer, Carolien van der Vliet en Jan van
IJken. Contact: Arjan & Joélle Gooijer, Laan van Altena 24, 2613 AJ Delft, 015-
2146992, tfc-delft@bewogenmetmalawi.nl

TFC Oud-Beijerland

Arnoud van den Boogaart, Jan Kleinendorst, Gauke van Rij, Manon Schrijvershof,
Marjolein Vink, Henk van de Zande, Arjan van der Zwaan en Gert van der
Zwaan. Contact: Arnoud van den Boogaart, Oostdijk 93, 3261 KC
Oud-Beijerland, 0186 842182, tfc-obl@bewogenmetmalawi.nl




